
Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 1 okt, 2023-2024

Agenda

okt

4-15 Kinderboekenweek “Bij mij thuis”

16 t/m 20 Herfstvakantie

24 Luizenpluis

25 Veldles egelpad groepen 1/2 A+B

nov

3 Dijkmagazijn groep 3

10 Bag2school kledingactie

23 Voorstelling “De verdwenen verlanglijstjes” voor gr 1 t/m 4

in Theaterkerk Bemmel.

dec

5 Sinterklaasviering

20 Kerstviering

22 Kinderen gr 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij.

22 Nieuwsbrief 2 online

25 t/m 5

jan

Kerstvakantie

In deze Nieuwsbrief leest u over:

~ Nieuws van Gijsje & Doortje
~ Bericht vanuit de BSO
~ Bericht vanuit de OR
~ Kermis op school
~ Schoolbieb
~ Kinderboekenweek thema boeken: “Bij mij thuis”
~ Kamp ervaringen groep 8
~ Voorstellen nieuwe medewerker



Nieuws van Gijse en Doortje

Nieuws van Gijsje,

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe indeling van het lokaal.
Meer ruimte om hoekjes te creëren en licht, met daarbij veel nieuwe materialen, b.v. voor in de
huishoek, echte pannen, bekers, bakjes en (roer)lepels om de lekkerste gerechten mee te maken.
Om beweging te stimuleren hebben we staptegels in verschillende hoogtes en maten; grote zachte
bouwblokken om torens mee te bouwen en verschillend meet materiaal om het rekenen uit te
breiden, b.v. meetlinten, (hoe lang of groot is het) maatbekers (wat is veel of weinig); een
balansschaal( wat is zwaar of licht).
We zijn er al heel druk mee.
Nieuw materiaal daagt weer uit tot een nieuw spel.

Het thema “familie”, waar we het schooljaar mee zijn gestart, is alweer ten einde.
Er zijn tijdens de activiteiten verschillende materialen aangeboden om wat en wie mijn familie is
en waar we wonen beeldend te maken.
We hebben heel veel mooie familiefoto’s op mogen hangen, waarmee de kinderen op hun eigen
manier konden vertellen wie er allemaal op de foto staan en waar het was.
Leuk om te zien dat de peuters ook de mensen herkennen op de foto’s van anderen.

Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema “ziek”.
Hierbij staat elke week weer één onderwerp centraal.
Daarbij worden dan ook de bijbehorende boeken gelezen zoals,

In de 6 weken komen we te weten, wat ziek zijn eigenlijk is.
We leren: wat een dokter allemaal doet; we plakken pleisters en oefenen onze neus om te snuiten.
We gaan elkaar beter maken.
De huishoek wordt daarbij omgetoverd tot dokterspraktijk en apotheek.
We zingen liedjes van “de dokter” en leren het versje van Kees de hond.

Kees de hond

Kees de hond heeft waterpokken
o, wat ziet die Kees eruit.
rode vlekken op zijn staartje,
op zijn lijfje en zijn snuit.
tsjonge zegt de hondendokter
Keesje, dat is ook niet leuk
ik heb waterpokkenpoeder
Dat helpt heel goed tegen jeuk



Bericht vanuit de BSO

We zijn alweer een aantal weken onderweg in het nieuwe schooljaar.
De eerste weken hebben vooral in het teken gestaan van kennismaken.
De kinderen pakken de draad weer goed op. En wat hebben we geboft met het mooie weer
van de laatste weken zijn we dus veel buiten geweest.
Vorige week hebben we aandacht besteed aan de week tegen het pesten. Wij vinden het
belangrijk om dit met de kinderen bespreekbaar te maken. Het is mooi om te zien dat veel
kinderen open zijn over dit onderwerp en zich hierover durven uit te spreken. We hebben
mooie gesprekken gehad.
Op dit moment zijn we druk met het thema: Kinderboekenweek. We sluiten hierbij aan bij het
bekende thema. Kinderen mogen boeken van thuis meenemen om elkaar voor te lezen, of
wij lezen voor. Ook spelen we bijvoorbeeld boekenbingo.
Kortom, we zitten niet stil op de BSO.
In de herfstvakantie voegen we weer samen met de Vonkenmorgen in Gendt. De kinderen
leren elkaar ook daar steeds beter kennen.

Tot de volgende nieuwsbrief,
Team BSO ‘t Speelhuukske.

Bericht vanuit de OR

Op 12 september was onze eerste vergadering als ouderraad. Fijn om elkaar weer te zien na
de zomervakantie en wij hebben kennisgemaakt met onze nieuwe directeur Petra.
De indeling van de werkgroepen, welke ouder zich voor welke activiteit wil inzetten, zijn al
voor de zomervakantie gemaakt.
We bespreken welke activiteiten eraan komen, of de werkgroepen compleet zijn, wat er
gedaan moet worden, nieuwe ideeën worden besproken en we kijken terug op activiteiten
die we gehad hebben.

In het eerste gedeelte van dit schooljaar waren wij zichtbaar tijdens de informatieavond op
school, de kermisochtend en de kinderboekenweek.

Onze volgende vergadering staat gepland op donderdag 16 november a.s. om 19:30u. Lijkt
het je leuk om eens mee te kijken met ons, aarzel niet en kom die avond gezellig langs voor
een kopje koffie of thee.
Wij zijn te bereiken via e-mail ordedoornick@delinge.nl
Alle vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender, deze is te vinden op de website.

Wij zien je graag op school, bij de activiteiten en wellicht op onze vergadering.

Vriendelijke groeten,
Anne, Marjet, Kim, Anique, Ric, Marjolein, Inge, Cynthia, Sabine, Jet, Milou en Karin.



Kermis op school!

Op vrijdag 15 september 2023 werd het schoolplein weer omgetoverd tot kermisterrein.
Voor alle kinderen was er een leuk programma georganiseerd. Met medewerking van De
Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen konden de
kinderen meedoen aan een workshop vendelzwaaien en schieten. Dit werd gecombineerd
met het jubileumfeest van Stichting De Linge. Er was ook een springkussen aanwezig voor
de onderbouw. De kinderen van Gijsje en Doortje konden ook nog even lekker springen.

Alle kinderen zijn getrakteerd op een schaaltje traditionele poffertjes en een bekertje ranja.

Groep 8 mocht net als vorig jaar weer 'koningsschieten/koningschieten'. Kyaro werd
benoemd tot schutterskoning en kreeg een sjerp omgehangen door het koningspaar Pascal
en Karin Peters.
Het programma werd afgesloten met een aantal optredens van alle groepen n.a.v. het
programma van Stichting de Linge en een feestelijke vendelhulde door de vendeliers van de
schutterij.

Wij danken de schutterij voor hun medewerking en de ouders voor hun hulp deze ochtend.

Op woensdagen tussen 19u en 20u zijn kinderen die interesse hebben, welkom in het
schuttersgebouw voor de oefenavonden van de schietvereniging.
Op vrijdagen oefenen de vendeliers om 19u in het schuttersgebouw.
Ingang via de achterzijde van het schuttersgebouw, bij de houten poort.

Schoolbieb

De collectie boeken in onze schoolbieb is uitgebreid met
165 eigentijdse titels. Het betreft prentenboeken, eerste
leesboekjes, A-leesboeken (7 -9 jaar), B-boeken (10 - 12
jaar) en informatieve boeken over natuur en milieu,
lichaam en gezondheid, sport en spel, communicatie,
beroep, wetenschap en techniek, landen, geschiedenis,
muziek,geestelijk leven en gedichten, sprookjes.

Wat een aanwinst! De nieuwe boeken hebben eerst een rondje gemaakt in de groepen ter
kennismaking. Daarna kregen ze hun plek in de schoolbieb. Het enthousiaste zoeken en uitlenen
is weer gestart met hulp van onze bieb experts.

Fijn dat er elke dag gelezen wordt in de groepen!



Kinderboekenweek Thema tips “Bij mij thuis”.

In alle groepen wordt a.d.h.v. dit thema uit boeken gewerkt. De bijbehorende lessen worden
aangeleverd door “De Boekenberg" en het CPNB.
Op 4 oktober openen we het schooljaar nog eens extra wat betreft het voorlezen en zelf lezen. De
leerkrachten lezen voor in elkaars groepen uit een boek met als thema “Bij mij Thuis”.

Binnenkort komt Martine Peters van OBGZ in alle
groepen voorlezen.

Er is ook weer een boekenmarkt gepland op woe 11
okt. Keuze genoeg in het aanbod!
De opbrengst is voor de OR om iets leuks te
organiseren voor de kinderen.

Maandag 9 oktober is er een speurtocht door het
schoolgebouw. De oudere kinderen halen de jongere op
en samen bekijken ze de foto’s met de vraag in welk
huis welke leerkracht zou wonen?

Op 6 oktober bezoeken de BiebBoys Kees en Joran
met hun BiebBoysbus het schoolplein. De voorstelling
is voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens de voorstelling
komen er boektitels voorbij, die als inspiratie meegaan
in de klas! Het horrorverhaal met passende geluiden
van de kinderen sloeg aan. Veel boekentips zien we,
mooi om te reserveren! Tot slot kregen de kinderen een
button, waarop de BiebBoys te zien zijn.

Kinderboekenweek 2023

‘Bij mij thuis’ was het thema van de
kinderboekenweek dit jaar. In de klassen is er veel
over dit thema gesproken en zijn er leuke en
creatieve knutsels gemaakt.
Zo hingen er prachtige vlaggetjes in de verschillende
klassen waarbij het thema duidelijk naar voren kwam.
Als ouderraad hebben we meegedacht en geholpen
bij de leuke activiteiten die op school weer zijn
uitgevoerd.
In elke klas is er door een andere juf voorgelezen en
ook hebben de kinderen van verschillende klassen
samengewerkt om erachter te komen welk huis bij
welke juf hoorde. De huizen speurtocht was een groot
succes en leverde leuke reacties op.
Tot slot hebben we genoten van alle enthousiaste
kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s op de boekenmarkt. Er is flink ingekocht en er kan de
komende tijd weer goed gelezen worden thuis.
Er is een prachtig bedrag opgehaald van 147,55 euro, dat goed besteed zal worden aan de
kinderen van De Doornick.



Lekker wonen

Jan van Dam is dol op wonen in zijn zelfgebouwde huis.
Heeft geen dochters, heeft geen zonen, Jan van Dam is altijd thuis.
Jan van Dam blijft altijd binnen, elke dag en elke nacht.
Alles wat je kunt verzinnen wordt bij hem aan huis gebracht.

Hij heeft geen fiets, hij heeft geen tas, hij heeft geen eens een regenjas.
En ook geen smartphone? “Ja, dat wel”, zegt Jan van Dam. “Post.nl
brengt alles wat ik nodig heb, tot aan de voordeur als ik app:

Een potje jam, een spannend boek,
een extra lange onderbroek,
drie pakken sap, twee stukken zeep,
een pure chocoladereep,
een nieuwe tube tandpasta,
zes blikken bruine bonen…”

“Geweldig toch?”, zegt Jan van Dam. “Laat mij maar lekker wonen.”

Bette Westera uit “”Dichter”.



Kampdagen van groep 8

Het kamp van groep 8

Dag 1:
We kwamen aan toen we de fietsen achter de blokhut neerzetten en dan liepen we naar de ingang
van de blokhut en toen zetten we de spullen neer in de jongenskamer en gingen lunchen en het
waren broodjes knakworst. Daarna gingen we naar school en hebben we dingen gemaakt met een
3d pen en geluiden gemaakt met makey makey. Daarna gingen we naar gva voetballen en andere
dingen.Toen legden we het hout bij het kampvuur neer voor de avond, daarna hebben we het
chaosspel gedaan. We gingen lasergamen naar het kampvuur en toen deden we een uur
spelletjes spelen, daarna gingen we slapen.
Dag 2:
We gingen ontbijten en daarna gingen we survivallen en toen gingen we weer naar de blokhut en
dan gingen we douchen en daarna gingen we pietje bel 1 en 2 kijken en daarna gingen we
avondeten met alle juffen en daarna deden we spooktocht daarna kampvuur.

Het kamp was heel erg leuk.

Geschreven: Ram Abunai en Steyn Janssen

Even voorstellen…

Hallo laat ik mij even voorstellen:

Ik ben Mark van Driel en ik ben 23 jaar oud,
en ik volg de opleiding pedagogisch medewerker
aan het ROC in Nijmegen.
Ik zal vanuit mijn opleiding een heel jaar lang stage lopen
bij groep 1- 2 bij juf Ineke hier op de Doornick.
Hier draai ik mee op maandag en dinsdag.
In mijn vrije tijd ben ik actief als vrijwilliger bij Scouting Sint Maarten



Doornenburg. Verder ben ik actief bij toneelvereniging Koperen Kees
in Huissen, hier ben ik acteur en speel ik mee in de voorstellingen.
Verder houd ik heel erg van lezen en ben dan ook vaak in de bibliotheek
te vinden in Lingewaard en daarbuiten.

Alle medewerkers wensen u een fijne herfstvakantie toe!

Later ga ik met je wonen

niet in een landhuis
met zwembad en sauna
en een stal vol paarden

1

niet in een kasteel
met een torenkamer
en een ophaalbrug

2

niet in een paleis
met een danszaal
en een hemelbed

3

maar in een boomhut
met eenhoorns als buren
vogelgekwetter en bladergeruis

4

we gaan nooit naar beneden
(behalve voor boodschappen)

5

en in de vakantie doen we
aan boomhuttenruil

6

dan wonen we in
een boomhut in Palermo
Zaragossa Montevideo

7 Jos van Hest uit “Dichter”.


